
fotogroep ‘t Stekske  
 
Wij zijn een groepje fotoliefhebbers. Sommige deelnemers fotograferen met een 
spiegelreflexcamera, anderen met een systeemcamera, maar sommigen ook gewoon 
met hun telefoon. De deelnemers komen uit Appeltern of omliggende dorpen. 

We komen 1x per maand op zondagochtend van 10.00 u tot 12.00 u samen in ’t 
Stekske.  
We kiezen iedere maand 1 thema met elkaar en ieder levert dan 2 foto’s in op de app 
(niet meer!!). Die foto’s bespreken we op de zondagochtend, onder het genot van 
een kopje koffie / thee (€1,50 contant afrekenen). 
We horen dan evt de technische gegevens, het verhaal erachter, maar we kunnen 
ook met elkaar bespreken waar we tegenaan liepen met het fotograferen. Zo leren 
we steeds van elkaar. 

We kiezen iedere maand een foto uit die op de voorkant van het Sermoentje kan 
komen. Daarbij kiezen we ook foto’s uit die op de website van Mooi-Appeltern 
komen. Onderstaand tref je de vijf (dit keer als uitzondering 5!!)  gekozen foto’s aan 
met als thema “Water”. 

Voor vragen kun je terecht bij Anke Zeldenthuis, 06-44520496 
 

Foto 1 gemaakt door Annemien 

 



Foto 2 gemaakt door Milou 

 

 

Foto 3 gemaakt door Piet 

 



Foto 4 gemaakt door Angelique 

 

 

Foto 4 gemaakt door Angelique 

 


